
Zondag 22 october 1916.

Te Sint Laureins en omstreken van Eecloo ('t Meetjesland) worden de hagen en de
fruitboomen in de bogaarden afgekapt.

Het Gentsche volk is ten uiterste verbitterd in zijn onrechtvaardig oordeel; ten einde van zijn
lankmoedig lijden en de ontreddering der zenuwstelsels, wordt de schuld aan de hachelijken
toestand nu geweten aan burgemeester Braun en den socialisten schepen Anseele: ‘"Zij
hadden het opeischen moeten beletten,"’ gaat het, ‘"maar zij zijn het, die ze aan de
Duitschers afleveren."’ Hun doel? — ‘"om ze hier kwijt te zijn, zooveel eters min zooveel
last min aan de stad."’

Het gaat zoover, dat er gezegd wordt: ‘"Kopaf,"’ moeten ze.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)


